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Beste vrijwilligers, vrienden en relaties van KKU,

Het zomerseizoen 2025 - alweer de 43ste editie van Kerken Kijken Utrecht - was
succesvol met in totaal 218.011 bezoekers. Aan deze editie deed de Aloysiuskerk aan de
Adriaan van Ostadelaan op de zaterdagen mee. Kerken Kijken Utrecht telt nu al 13
Utrechtse kerken.

We blikken met enthousiasme terug op nieuwe en hernieuwde samenwerkingen. We
vertellen u er in deze nieuwsbrief meer over. We zijn ook blij met de lancering van de QR-
code, een belangrijke stap in onze informatievoorziening, die met succes in drie kerken is

gestart. U leest er meer over.

Zelfs al ligt de nadruk van onze activiteiten op de zomermaanden, we zijn in de overige
seizoenen ook actief. De wandelingen van Kerken kijken met Barth in de buurt gaan door,
en vanaf 15 november organiseert stadsgids Willemijn Banki iedere zaterdag een
boeiende rondleiding langs heiligen in de Pieterskerk, de Sint Willibrordkerk en de Sint
Gertrudiskathedraal. Meer over beide wandelingen in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Het bestuur van Stichting Kerken Kijken Utrecht

Meerjarenplan 2026-2028

Op 10 februari 2025 kondigde de gemeente Utrecht de
beéindiging van de vaste subsidierelatie aan met Stichting
Kerken Kijken Utrecht. De overgang naar een nieuw
subsidiesysteem was een belangrijke reden voor deze
koerswijziging.

Per 1 oktober 2025 hebben we ons meerjarenplan voor
26/28 ingeleverd. Daarin beschrijven we hoe we KKU als
hét professionele podium voor gastvrijheid en informatie in de Utrechtse
binnenstadskerken een nog stevigere basis gaan geven.

We werken aan een openstelling voor een steeds bredere bezoekersgroep, aan
uitbreiding van de informatievoorziening om deze in veel talen aan te reiken en aan een
samenspel met andere (Utrechtse) culturele organisaties om nieuwe bezoekers in contact
te brengen met het bijzondere erfgoed van onze binnenstadskerken.

We vervolgen Kerken Luisteren om musici uit Utrecht een podium in onze kerken te
bieden. We gaan verkennen of we samen met het Gilde Utrecht de stadswandelingen
gerichter langs onze kerken kunnen krijgen. We gaan samenwerken met stadsgids
Willemijn Banki en we gaan verder met thematische rondleidingen in de kerken op vaste
tijdstippen. Ook onderzoeken we of we voor mensen met dementie een aanbod kunnen
ontwikkelen, en of onze verhalen passen in het NT2 opleidingsbeleid voor nieuwkomers.

Natuurlijk doen we alles in samenspraak met onze teamleiders en gidsen.

We hopen aan het einde van dit jaar op een mooie erkenning van de gemeente Utrecht
voor onze plannen en ambities.

We houden jullie op de hoogte.



https://stichting-kerken-kijken-utrecht.email-provider.eu/web/1r380mmogm/mbyjpzgt0m?lp-t=1762427738

Digitale verdieping via QR-codes

~ 1 De eerste kerken werken inmiddels met QR-codes, tot grote
tevredenheid van bezoekers en gidsen.

In de Janskerk, de Geertekerk en de Lutherse Kerk hebben
bezoekers via QR-codes informatie over objecten in de kerken
opgezocht. De gidsen waren vaak getuige van de positieve
verbijstering wanneer bezoekers ontdekten dat ze via de QR-codes
informatie in hun eigen taal konden lezen.

Ook merkten de gidsen dat bezoekers na het opzoeken gericht het
gesprek aangingen om nog meer te weten te komen, zodat de QR-
codes een mooie aanvulling vormden op hun eigen verhalen.

In november volgt de uitbreiding naar de andere kerken. De werkgroep werkt intussen
aan verbeteringen.

We kijken met veel plezier uit naar het vervolg van dit betekenisvolle project.

Geslaagd vrijwilligersuitje naar Elburg!

Op zaterdag 11 oktober trokken we met een enthousiaste groep van
zo'n zestig KKU-vrijwilligers naar Elburg.

Daar bezochten we Zandverhalen, een bijzondere expositie waar
Bijbelse verhalen samenkomen met de lokale geschiedenis,
uitgebeeld in zand, aangevuld met het decor van oude botters en
eeuwenoude olijfoomen.

Na een smakelijke lunch in het sfeervolle centrum van het pittoreske
vestingstadje brachten we een bezoek aan de Grote of Sint-
Nicolaaskerk.

We kregen daar een boeiende rondleiding en genoten van prachtige,
stemmige orgelmuziek. Met nog wat tijd om op eigen gelegenheid
door Elburg te dwalen sloten we de dag af en keerden we voldaan
terug naar Utrecht.

Een dag vol ontmoeting, inspiratie en gezelligheid rijker.

Met het vertrek van Emke neemt het bestuur afscheid van
iemand met een bij uitstek frisse blik. Zij wist steeds
opnieuw met openheid en nieuwsgierigheid naar Kerken
Kijken Utrecht te kijken, en die houding werkte
aanstekelijk.

Als getrainde docent verzorgde Emke nuttige
gesprekssessies waarin zij diverse aspecten van KKU met
ons verkende. We spraken over nieuwe doelgroepen en over belangrijke
partnerorganisaties om KKU nog steviger te positioneren.

Geen klassieke bestuurder, maar een docent in de beste zin van het woord: iemand die
niet zendt, maar vragen stelt, de ander aan het denken zet en zo gezamenlijk verder
brengt.

We danken Emke van harte voor haar waardevolle inzet en wensen haar alle goeds voor
de toekomst.

Kerken Luisteren - we gaan door!

Deze zomer keerde 'Kerken Luisteren' na
jaren van afwezigheid eindelijk terug in de
Utrechtse binnenstad. In samenwerking met
ZIMIHC organiseerde Kerken Kijken Utrecht



een reeks middagconcerten in verschillende
KKU-kerken.

Bezoekers konden niet alleen de
schoonheid en stilte van de kerken ervaren,
maar ook genieten van verrassend
veelzijdige muziek: van Braziliaanse en
Portugese liederen tot luisterliedjes, een
orgelconcert en een akoestisch kwartet met
muziek uit alle windstreken.

Na een wat aarzelende start liep het al snel een stuk beter: vanaf het tweede concert
stroomden de kerken steeds voller met nieuwsgierige luisteraars. De reacties waren
enthousiast en warm, of het nu ging om de gepassioneerde pianoklanken van Tim Barrie
of de Nederlandse folkmuziek van het trio J.M. Baccus. Veel bezoekers spraken hun
waardering uit en hoopten dat het programma ook volgend jaar een vervolg krijgt.

Onlangs hebben ZIMIHC en Kerken Kijken Utrecht samen teruggeblikt op dit eerste
seizoen. Er zijn zeker verbeterpunten genoemd, maar de algemene conclusie was
positief: Kerken Luisteren 2025 was een inspirerende herstart van een mooie traditie die
naar meer smaakt.

Kerken kijken met Barth in de buurt groeit

Wat ooit begon met twee nieuwsgierige wandelaars, is
uitgegroeid tot een vaste en vrolijke traditie: kerken
kijken met Barth in de buurt.

Elke eerste zaterdag van de maand trekken
buurtbewoners vanuit het Bartholomeus Gasthuis de
stad in, op weg naar een van de prachtige
binnenstadskerken. Daar wacht een gids van Kerken
Kijken Utrecht met boeiende verhalen — en na afloop
natuurlijk koffie en thee in Brasserie Zunte.

Het is een mooie samenwerking tussen Bartholomeus
Gasthuis en Kerken Kijken Utrecht, waar erfgoed en
ontmoeting samenkomen. ledere maand verwelkomen we weer nieuwe gezichten,
verhalen en ontdekkingen.

Tijdens zo'n bezoek komen herinneringen los die verder klinken bij de koffie. "De
Gertrudiskathedraal was altijd een mysterie voor mij. Toen ik eindelijk achter de hoge
muren mocht kijken, was ik z6 verrast dat ik voortaan elke maand wil meelopen," vertelt
een deelnemer enthousiast. Na het bezoek aan de Catharinakathedraal vertelde een
vrijwilligster van het Gasthuis ons kleurrijk over de katholieke kerk in Utrecht in de jaren
‘60, en haar samenwerking met Kardinaal Alfrink.

De eerstvolgende Kerken kijken met Barth in de buurt vindt plaats op zaterdag 6
december. Dan bezoeken we de Jacobikerk. Vertrek om 11.00 uur vanaf het
Bartholomeus Gasthuis. Deelname is gratis.

Loop je ook mee? Aanmelden kan via deze link.

Winterwandelingen langs heiligen in de stad

In de donkere weken rond Sint Maarten, Sinterklaas en
Kerst neemt stadsgids Willemijn Banki je mee op
ontdekkingstocht langs heiligen in de Utrechtse
binnenstad. Samen met Kerken Kijken Utrecht organiseert
zij een winterwandeling langs drie bijzondere kerken: de
Pieterskerk, de Sint Willibrorduskerk en de Sint
Gertrudiskathedraal.

Tijdens de wandeling ontdek je hoe heiligen als Maria,
Willibrord, Petrus, Barbara, Gertrudis en vele anderen in
glas-in-lood, beelden en architectuur hun sporen hebben
nagelaten. Willemijn vertelt hun verhalen — én nodigt
deelnemers uit om samen te kijken en nieuwe details te ontdekken.

“Buiten is het kouder en donkerder, binnen is het rustig, warm en vol verhalen,” zegt
Willemijn. “Samen zien we meer.”

De wandeling is niet alleen leerzaam, maar ook een gezellige manier om de winter in te


https://bartholomeusgasthuis.nl/agenda/barths-kerken-kijken-5-juli

gaan: even naar buiten, nieuwe mensen ontmoeten en de kerken van Utrecht op een
andere manier beleven.

Wanneer: iedere zaterdag van 15 november t/m 31 januari, 14.00-16.00 uur
Kosten: €15,- per persoon

Vertrekpunt: Pieterskerkhof (bij de Pieterskerk)

Aanmelden kan via deze link.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.« Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. ¢ U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede
ontvangst voegt u info@kerkenkijken.nl toe aan uw adresboek.
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